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Van de
scriba,
Jan te Bokkel &

‘Het is een uitdaging om een andere manier
van kijken te vinden...'Deze zinsnede komt u
verderop in dit nummer tegen bij het
onderwerp Stadskerk. Maar deze woorden
kunnen natuurlijk op veel meer onderwerpen
betrokken worden.

Het valt vaak niet mee om de benodigde rust
hiervoor te vinden in de alledaagse drukte en
het haastige bestaan. We gunnen ons vaak niet
de tijd en ruimte om een andere blik te werpen
op de wereld om ons heen. En dan niet alleen
met onze ogen, maar ook met een open hart
en een nieuwsgierige geest.

Soms is het nodig om afstand te nemen, zoals
een toeschouwer in een theater. We bekijken
ons eigen leven vanaf een afstand, zonder
oordeel. Misschien ontdekken we dan de
schoonheid in de imperfecties, de lessen in de
mislukkingen en de krachtin de
kwetsbaarheid.

Dus laten we af en toe onze blik verruimen,
onze ogen openen voor hieuwe perspectieven.
Want soms is de wereld mooier als we gewoon
even anders kijken. In de hoop dat de woorden
en artikelen in deze Kerkklank u daarbij van
dienst kunnen zijn!

Jan te Bokkel
scriba Algemene Kerkenraad
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PASEN IN HARDENBERG
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Overdenking

40 Dagen

We zitten nu in de Veertigdagentijd. Ik hoor mensen wel eens
zeggen: “Wat is dat nou voor een rare benaming, noem het
nou Lijdenstijd, dan weet je dat het om het lijden en sterven
van Jezus Christus gaat".

Misschien klinkt Veertigdagentijd inderdaad als een niets
zeggende term, maar dat is het niet. Veertig is een bijbels
getal, dat een aantal keren voor komt. Steeds voorafgaand
aan belangrijke gebeurtenissen.

De twaalf stammen waren veertig jaar onderweg in de
woestijn voordat zij het beloofde land binnentrokken.

Mozes vastte veertig dagen voor hij de Tien Geboden op de
Sinai in ontvangst nam. Elia was veertig dagen in de woestijn
onderweg voor hij bij de Horeb kwam. En ook Jezus trok zich, nadat Johannes de Doper hem
gedoopt had, veertig dagen terug in de woestijn en vastte daar.

Je zou het een tijd van voorbereiding kunnen noemen. Van bezinning en ook van inkeer.

Op verschillende plaatsen in de bijbel wordt de woestijn genoemd om van daaruit een nieuw begin
te maken. Een nieuwe tijd zou moeten beginnen in de woestijn.

De woestijn is dus een plek van louteren, opnieuw beginnen en van daaruit naar iets nieuws -
hoopvols - toe groeien. Maar dat gebeurt zelden zonder slag of stoot. De woestijn is een
onherbergzame plek en daar zijn betekent: lijden, overleven.

Jezus leed in de woestijn en werd er op de proef gesteld door de duivel.

Pas na die veertig dagen was hij klaar voor zijn taak, zoals het volk Israél na 40 jaar pas klaar was om
het beloofde land in te gaan.

Bij deze zaken staan wij deze 40 dagen stil; we leven in een tijd van het “nog niet”. Nog is het geen
Pasen. En zo leven we nu nog in de tijd van het “nog niet" als het gaat om het Koninkrijk van God
dat komt. We weten dat het er zal komen. Maar nog zijn we in verwachting van dat grote moment.
Het is als uitzien naar de lente. We snakken onderhand naar de warme zon en het uitspruiten van de
planten en de bloemen.

Zo is het ook in ons leven. We worden geconfronteerd met kleine ongemakken, maar ook van groot
verdriet. En we denken soms misschien “hoelang nog, waar blijft dat beloofde Koninkrijk van God?”
Wat dat betreft zitten we ons hele leven al in de 40 dagen tijd.

Maar zoals we weten dat de lente er aan zit te komen, zo mogen we ook weten dat Pasen er aan zit
te komen. En dat geldt ook voor het Koninkrijk van God, dat komt. Hoe dat Koninkrijk eruit ziet
weten we niet. Dat hoeft ook niet. Als we maar weten dat het er komt!

Bert Broers.
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Het is 30 januari als we afspreken met Femmy
Kroon-Dolfing en Rinie Rotman-Brinkman in de
Schout in de Marslanden. Helaas kan Hilda
Breukelman-Overweg er niet bij zijn, maar zij is
ook een van de dames, die de contactmiddagen
organiseert.

Femmy Kroon, geboren in Hoogeveen, woont al
sinds haar huwelijk in 1969 in Hardenberg. Na
37 jaar in Heemse te hebben gewoond zijn zij
en haar echtgenoot verhuisd naar de Rigtershof.
Voor haar huwelijk was zij verkoopster in een
boekhandel en ook is ze vele jaren kookmoeder
geweest bij de Baalderborg.

Rinie Rotman is getrouwd. Ze heeft 37 jaar in
Heemse gewoond, een tijd in Duitsland en
woont sinds 6 jaar weer in Hardenberg, in de
Marslanden. Rinie heeft 2 kinderen en 3
kleinkinderen. Ruim 30 jaar heeft ze in het
ziekenhuis gewerkt en nu is ze als vrijwilliger
actief op diverse terreinen.

Femmy, Rinie en ook Hilda zijn alle drie actief in
de wijk Marslanden, Femmy en Hilda zijn diaken
in de Rigtershof. Rinie is ouderling met een
bijzondere opdracht. Zij is ouderling van dienst
bij trouw- en rouwdiensten.

foto: v.L.n.r. Hilda, Rinie, Femmy
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Wij vragen hoe de middagen zijn begonnen en
wanneer. Femmy en Rinie vertellen dat zij 2 jaar
geleden zijn gestart met de bedoeling elkaar te
leren kennen door met elkaar te praten in een
gezellige sfeer. De ruimte de Schout in de
Schoutenhof, onderdeel van de
Saxenburggroep, is dan het ontmoetingspunt.
Mensen van 70 jaar en ouder werden
uitgenodigd. Inmiddels worden de mensen
vanaf 60 jaar uitgenodigd. Onder het genot van
koffie met iets lekkers, gebakken door één van
de bezoekers en een drankje met een hapje, wat
de dames zelf verzorgen, praat men bij.

Ds. Frans Schipper heeft een ‘praatje’ gehouden
over omzien naar elkaar. Ook hebben mensen
zich een keer gebogen over rebussen, die door
Femmy waren uitgeprint. Rinie heeft al een paar
keer een verhaal in het dialect verteld.

De mensen krijgen een uitnodiging met het
verzoek zich aan te melden ook kan men
aangeven of men vervoer nodig heeft. Tot nu
toe zeggen Rinie en Femmy, is er nog geen
vraag naar vervoer geweest, Er komen tussen
de 30 en 40 mensen naar de bijeenkomsten.
Mensen uit de hele wijk de Marslanden mogen
komen. Ook mensen geen lid van de PKN zijn.
De middagen worden 2 keer per jaar gehouden.

Wij vragen of de dames nog wensen hebben.
Hun grootste wens is dat het op deze wijze
mooi door zal gaan. Femmy, Hilda en Rinie
hebben de vrije hand in de invulling van de
middagen en als het nodig is ontvangen ze
financién uit de wijkkas.

Hebben jullie hobby’s? Beiden vertellen van hun
liefde voor zingen, dat doen ze allebei bij Chr.
zang- en oratoriumvereniging Zanglust.

Twee keer in de week is Rinie bij de Schoutenhof
te vinden, waar ze vrijwilligerswerk doet: even
helpen, een spelletje doen, wandelen, werken in
de buurttuin. Femmy gaat ook nog naar ‘in
Beeld' om samen te haken, waarbij de
opbrengst naar het goede doel gaat. Jarenlang
heeft ze maaltijden bij haar thuis gekookt,
waarbij mensen samen kwamen voor
verbinding door samen te eten. De opbrengst
ging naar de wijkkas van de Marslanden

Naast dit alles zijn ze beiden mantelzorger, Rinie
voor haar echtgenoot en Femmy voor een
buurvrouw

Mensen...... mensen

Uit alles blijkt dat drie enthousiaste vrouwen
graag bezig zijn voor en met mensen.

We bedanken Femmy en Rinie voor de
ontvangst en het gesprek in de Schout en
wensen hen veel plezier en succes met de
contactbijeenkomsten.

Ineke en Rezina




A", Protestantse kerk
‘ " wijkgemeente Radewijk

Wijkpredikant:
Vacature.

Kerkelijk werker:

Bert Broers

Tel. 06-51022449

Email: b.broers1@gmail.com

Scriba:
Jan en Ina Kamphuis

Vieren en verbinden, meedoen, dat willen we
natuurlijk in De Opgang !
Op 10 maart komt Just4U uit Hoogeveen naar

de Opgang, met een dienstvullend programma.

“Muziek speelt door de hele Bijbelse
geschiedenis een belangrijke rol’, schrijven ze
op hun Facebookpagina en wij verheugen ons
erop deelgenoot te worden van hun viering.

3 maart:

dhr. W. Kelder

10 maart:

Muzikale dienst, geleid en onder begeleiding
van Just4U uit Hoogeveen

17 maart:

dhr. W. Kelder

24 maart:

dhr. B. Broers Palmpasen

28 maart:

ds. P. Langbroek Witte Donderdag
aanvang 19.30 uur

29 maart:

ds. P Langbroek Goede Vrijdag
aanvang 19.30 uur

30 maart:

dhr. B. Broers Stille Zaterdag
aanvang 21.00 uur

31 maart:

ds. G. Holverda Pasen

Onze gedachten en ons gebed gaan uit naar
allen in onze gemeente die, het om wat voor
reden dan ook, moeilijk hebben.

Stelt u het op prijs dat ik u eens bezoek dan kunt
u contact opnemen met uw contactdame- of -
heer, maar u mag mij ook bellen of mailen:

Bert Broers 06-51022449

b.broers1@gmail.com

Wij zijn in Radewijk weer toe aan een nieuw
beleidsplan. Omdat wij samen kerk willen zijn,
willen wij graag van u horen wat de
wijkgemeente Radewijk volgens u een
uitnodigende kerk maakt voor iedereen.
Daarom bent u van harte uitgenodigd op

11 april om 19.30 uur in de Opgang.

Wijkkerkenraad wijkgemeente Radewijk.

Zondag 17 maart zal er geen KND zijn in
Radewijk. Een week later (24-3) zal er wel KND
zijn ivm Palmpasen, er zal dan een leuke
activiteit zijn voor de kinderen!

Evelien Rigterink.




Een palmpaassstok, ook wel palmpasenkruis, bestaat uit twee
stokken in de vorm van een kruis. Veel kinderen maken een
palmpaasstok voor het feest van Palmpasen, dat wordt
gevierd op de zondag voor Pasen. Op deze zondag,
Palmzondag genoemd, lopen kinderen met hun versierde
palmpaasstokken in optocht over straat. Na afloop worden de
palmpaasstokken weggegeven aan zieken of ouderen. Maar
wat is nu precies de betekenis van de palmpaasstok?

deze staan symbool voor de palmtakken,
waarmee de mensen langs de weg stonden toen Jezus
Jeruzalem binnentrok.

dit verwijst naar wat er op Goede Vrijdag zal
gebeuren met Jezus, die zal sterven aan het kruis. Op
Palmzondag weten de mensen dat nog niet, dan is het nog
feest. Het kruis is nu nog verborgen onder de versiering.

(crépepapier) deze benadrukt het feestelijke
karakter van de intocht.

dit verwijst naar het Laatste Avondmaal (het
brood) en de haan zelf is de haan die straks, wanneer Jezus
gevangen genomen is, zal kraaien als Petrus Jezus zal hebben
verloochend. Ook verwijst de haan naar de paasmorgen, de
ochtend van de Verrijzenis. De haan is de eerste die de
paasmorgen begroet.

deze verwijzen naar de
wijn van het Laatste Avondmaal. Twaalf rozijnen verwijzen
naar de twaalf apostelen.

aan de stok zouden 30 pinda's gehangen kunnen
worden, die verwijzen naar de 30 zilverlingen die Judas krijgt
voor het verraden van Jezus.

deze verwijst
naar de spons met zure wijn waar
Jezus van mocht drinken.

deze zijn een teken van nieuw
leven en verwijzen zo naar de
verrijzenis.



AW, Protestantse kerk
-‘ i wijkgemeente Heemse

Wijkpredikanten:

Ds. Geralda Rohaan
06-82044588
ds.geraldarchaan@gmail.com
Ds. Gijsbert Rohaan
0523-852168
ds.g.rohaan@gmail.com

Kerkelijk werker:

Martijn van Breden

06-31002222
martijnvanbreden@pkn-hardenberg-heemse.nl

Scriba:

Rebecca van Breden - Euwijk

p/a Lage Doelen 5, 7772 BL Hardenberg
scriba-heemse@pknhardenbergheemse.nl

Voor mijn gevoel hebben wij de feestdagen nog
maar net achter de rug en nu is op 14 februari
alweer de veertigdagentijd gestart. Twee
maanden geleden vierden we volop de komst
van het koningskind, nu worden wij
geconfronteerd dat de kroon op Zijn hoofd één
van doornen zou zijn. Een kroon als symbool
van koninklijke waardigheid, maar dan van
doornen. De doornen en distels, die de aarde
voorbracht na de zondeval. Daarmee is deze
kroon een teken van de vloek, van een wereld
met wonden, pijn, bloed en tranen. Jezus wilde
de koning van die doornen worden, zodat wij
ervan bevrijd konden worden. Ik hoop dat u
zich in deze tijd mag bezinnen op Jezus' lijden
én Zijn overwinning op de dood.

De diensten in de veertigdagentijd staan in het
teken van de laatste dagen van Jezus, met
bijbelteksten die passen in de lijdenstijd.

De kinderdienst volgt met Bijbelbasics de
verhalen rondom Petrus die met vallen en
opstaan zijn Meester wil volgen.

Zo leven wij toe naar Goede Vrijdag, op vrijdag

29 maart hebben wij een dienst om 19.30 uur,
8

en vieren wij het Paasfeest op zondag 31 maart
om 10.00 uur.

Er is veel in beweging in onze mooie
wijkgemeente Heemse. Op de gemeenteavond
op 30 januari jl. zijn wij over twee thema’s
bijgepraat. Er was een terugblik op de generatie
ontmoetingen die plaatsvonden in het najaar.
Na de terugblik door ds. Geralda Rohaan zijn wij
in groepjes in gesprek gegaan over een aantal
vragen.

De tweede helft van de avond ging over de
voortgang van de bouwplannen van de
Aerninckhoff en de Witte of Lambertuskerk.

De verbouwing van de Aerninckhoff zal snel van
start gaan, maar er was ook teleurstelling omdat
de Wol-kerk verbouwing uitgesteld moet
worden.

Concreet betekent dit dat wij na het afscheid
van de Hessenwegkerk eind juni a.s. gaan
‘kerken’ in de Wol-kerk in de huidige setting.
Wij hebben alle vertrouwen in de inzet van de
bouwcommissie om de mooie plannen voor
beide gebouwen te realiseren.



Zoals u op het Kerkcontact heeft kunnen lezen,
gaat de wijkkerkenraad op zoek naar
versterking. Er is nog steeds een aantal
vacatures die wij willen opvullen. De gaten in
onze bezetting geven wel eens wat
uitdagingen. Wij hopen en bidden op
welwillendheid van nieuwe mensen om samen
de schouders te zetten onder onze
wijkgemeente. De nieuwe mensen worden D.V.
zondag 26 mei bevestigd.

Eén van de vacatures is inmiddels opgevuld.
Rebecca van Breden heeft het stokje
overgenomen van Roel Schoemaker als scriba.
Op zondag 18 februari is Rebecca bevestigd als
ouderling-scriba en hebben wij afscheid
genomen van Roel. Ook via deze weg wensen
wij Rebecca Gods zegen bij deze taak en
bedanken wij Roel van harte voor zijn vele jaren
van inzet in de wijkkerkenraad van
Heemse-West en zijn constante inzet in de
gefuseerde wijkgemeente Heemse.

In november schreef ik over een wake-up light
die langzaam aan gaat schijnen, zo voelde het
ook een beetje na de zomer in de kerk. Volgens
mij schijnt de lamp in de kerk nu volop!

Wij kijken terug op een mooie eerste
‘ukkepukdienst’ op 28 januari voor kinderen van
0-5 jaar. Erg mooi dat er bijzondere aandacht is
voor deze jonge gezinnen. En over gezinnen
gesproken, wat zat de Hessenwegkerk vol op
zondag 11 februari! Opnieuw hadden wij een
geslaagde kerk- en schooldienst i.s.m.
basisschool De Vlinder. Het geroezemoes van
alle kleine kinderen in deze gezinsdienst deed
ons goed! We mochten mooie liedjes zingen en
leren over de hemelse manieren die Jezus' ons
leert.

De jeugd (en wat oudere jeugd) zijn op vrijdag
9 februari met een volle bus naar Deventer
gereden om samen te schaatsen. Een geslaagde
actie vanuit de diaconie!

Ook waren er wijkbijeenkomsten van
verschillende wijken: op zondag 4 februari in

het wijkgebouw van Norden-Hazenbos en op
zondag 11 februari bij fam. Meulenkamp in
Heemserveen. We vierden weer verjaardagen
op de verjaardagsborrel en de ‘Bijbel in 1 jaar’
groep is van start gegaan. Allemaal mooie
initiatieven en activiteiten in Heemse!

En de komende tijd staat er nog van alles op de
planning... Houd u Kerkcontact en onze
nieuwsbrief UitHeems(e) goed in de gaten! En
wij werken nu meer met de Scipio App in
Heemse, ook met deze app bent u van alles op
de hoogte.

In Christus verbonden,
Martijn van Breden.

In de vroeg-christelijke kerk werd de nacht voor
Pasen wakend doorgebracht. Daarna had men
vroeg in de morgen een gezamenlijke maaltijd.
Zo deelde men de blijdschap over de
opgestane Heer en was die maaltijd teken van
hun onderlinge verbondenheid. Sinds 2003 zijn
we in Heemse begonnen die traditie nieuw
leven in te blazen door als kerk de Paasmorgen
te beginnen met een gezamenlijk ontbijt. Ook
dit jaar willen we op Paaszondag 31 maart die
“traditie” in ere houden. We hopen weer vele
belangstellenden te mogen begroeten.
Opgeven kan tot en met palmzondag 24 maart
op de lijst in De Esch en telefonisch bij Jaap
Meerveld: 0523-262216, e-mail:
jtmeerveld@hotmail.com of bij

Willemien Bult: 0523-264856, e-mail:
willemienbult@hotmail.com



Op 9 februari vertrokken we om half 7
met 48 personen in de bus naar
Deventer. Daar aangekomen gingen de
teamcaptains Erwin en Daniélle voorop
en waren we al snel binnen. Er werd
volop geschaatst, voor de ene was het
lang geleden en de andere was het nog
lang niet verleerd. In het midden van
de ijsbaan waren volop activiteiten, de
jeugd en de jeugdigen onder ons
hebben zich prima vermaakt.
Ondertussen werden we goed
verzorgd door de teamcaptains met
drinken en wat lekkers. Rond 22.00 zat
iedereen weer netjes in de bus en
gingen we weer aan de terugreis
beginnen. Aangekomen bij de
Hessenwegkerk kregen de
teamcaptains applaus en ging iedereen
moe maar voldaan naar huis. Voor
herhaling vatbaar!

Zondag 11 februari was er een kerk- en
schooldienst in samenwerking met
Kindcentrum de Vlinder.

Een versierde en volle kerk, een mooie hijdrage
van de kinderen, goed pianospel door Jarno
Dreschler en begeleiding door Martijn van
Breden maakten het tot een groot succes. We
gingen samen nadenken over het thema: "Zo

Zijn onze manieren".
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Boekbespreking

Vrede op aarde door Stefan Paas
Over heil en redding in deze tijd V re d e

Stefan Paas is hoogleraar missiologie aan de Faculteit Religie & (9) p aa I'd e
Theologie van de Vrije Universiteit Amsterdam en aan de
Theologische Universiteit Utrecht. Hij is ook bijzonder hoogleraar
missiologie aan de universiteit van Pretoria (Zuid-Afrika).

In zijn nieuwste boek - Vrede op aarde - denkt hij na over de vraag
wat christelijk geloven vandaag kan betekenen. Geloven speelt zich
namelijk altijd af in een bepaalde tijd en cultuur. Het lijkt er intussen
sterk op dat het geloof het moeilijk heeft, alsof het voor veel mensen
niet meer past. Het geloof trekt zich terug in een soort subcultuur, los
van de grote wereld. Dan komt de vraag op: heeft het christelijk
geloof nog iets te zeggen voor het grotere geheel?

Stefan Paas begint zijn verhaal heel persoonlijk. Hij vertelt waar hij vandaan komt, in welke
geloofstraditie en geloofsbeleving hij geworteld is. De verticale lijn, de persoonlijke relatie met
God, dat was het belangrijkste. Als je maar mocht weten dat het goed zit met je ziel. De verzoening
met God is daar cruciaal. Jezus is ook voor mij gestorven! En voor jou!

Zo schrijft Stefan Paas over, wat hij noemt, het individueel heilsdrama.

Maar de tijden zijn overduidelijk veranderd. Voor de heilsboodschap die vroeger vaak vruchtbare
grond vond lijkt er geen markt meer te zijn. Wat nu?

Stefan Paas schrijft absoluut niet negatief over ‘vroeger’ En er zijn zeker nog groeikansen voor
kerken die zich richten op persoonlijke bekering en de individuele ziel. Maar het dreigt dus een
subcultuur te worden. Het overgrote deel van de samenleving heeft er geen boodschap meer aan.
Dan komt de vraag op of we iets fout hebben gedaan. Hebben we gefaald?

Een schuldgevoel kan bij ons aankloppen. Maar Stefan Paas wijst een andere weg. Hij breekt een
lans voor de idee dat God ook met mensen bezig kan zijn waar wij het niet vermoeden. Misschien
zouden we er wat ‘losser’ in moeten staan. Niet alles hangt van mij of van u af! En dat zeggen we
niet omdat we liever lui dan moe zijn, maar omdat het alternatief overspanning en teleurstelling is.
Wat niet wil zeggen dat we ophouden van ons geloof te getuigen...

Vrede op aarde is een inspirerend boek. Soms leest het als een trein, soms is het even doorbijten.
Maar de schrijver wil naast ons staan in onze oprechte en eerlijke zoektocht naar geloof in onze tijd.
En hij zoekt de ontmoeting en het gesprek met ‘buitenstaanders’ Over een eerlijke samenleving.
Over de zorg voor de schepping. En nog veel meer.

Ds. Pieter Noordmans




&M Protestantse kerk

-

‘ ’- wijkgemeente Marslanden
.

Wijkpredikant:

Ds. Yvonne van Benthem
yvonnevanbenthem@
pknhardenbergheemse.nl
Werkt op dinsdag, woensdag
en donderdag.

Wijkpredikant 0,2:

Ds. Piet Langbroek
06-42216019
info@pietlangbroek.nl

Scriba:

Sander en Mariétte Zoer
06-40404407
scriba-marslanden@
pknhardenbergheemse.nl

Ik heb het de laatste maanden regelmatig
gehoord, als het lukte om weer ergens bij
aanwezig te zijn. Het vertelt dat mensen blij zijn
om, in dit geval mij, te zien. Het is fijn om samen
te zijn met een ander en ook om samen met
anderen te zijn in de kerk: wat goed dat je er
bent!

Tegelijkertijd zouden we dit ook tegen Jezus en
God kunnen zeggen: wat goed dat Je er bent!
Op zondagochtend, maar zo natuurlijk op elke
dag van de week. Wij vinden het niet alleen
goed dat Hij er is. Jezus vindt het ook goed dat
wij er zijn. ‘Wat goed dat je er bent!, zegt Hij
tegen je. Dat je bestaat, leeft, een relatie met
Hem hebt. Elke dag opnieuw zou je met deze
woorden kunnen opstaan.

Deze woorden ga je veel horen komende weken.
Het is het thema van het Paasproject van de
kindernevendienst. In de verhalen die we
samen lezen, komt het telkens terug. In mooie
en moeilijke situaties: Wat goed dat ik/ wij/
jullie/ Hij/ U er bent!

hartelijke groeten, ds. Yvonne
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Op woensdag 13 maart viert de Protestantse
Kerk Biddag voor gewas en arbeid. Als de eerste
gewassen de grond in gaan, bidden we voor
een goede oogst en een zegen op het werk.

De wereld om ons heen vertelt ons dagelijks dat
alles maakbaar is. We gaan om met de aarde
alsof die ons bezit is. In werkelijkheid zijn we
geschapen in afhankelijkheid van elkaar, van de
aarde en uiteindelijk van onze Schepper. Biddag
is een dag die ons erbij bepaalt dat alles wat we

ontvangen een geschenk is.
Bron: PKN Nederfand

Soms dan hoor je

mensen zeggen:

'Wat heeft bidden nu voor zin?'
Denk je dat God naar je luistert,
daar geloof je toch niet in?
Daar geloof je toch niet in!

Maar gelukkig mag ik weten,
als ik echt en heel oprecht
met de Here God ga praten,
luistert Hij naar wat ik zeg,
luistert Hij naar wat ik zeg.

In de bijbel staat geschreven,
dat de Heer aan ons wil geven
al het goede van zijn koninkrijk.
Hij wil als een vader zorgen.
led're avond, ied're morgen
staat Hij met zijn liefde voor
ons klaar.

En daarom bidden wij, vragen wij,
bidden wij in de naam van Jezus.

Bidden wij, vragen wij,

bidden wij in de naam van Jezus de Heer.

Tekst & Muziek: Pieter van Maastricht
© 1997 Opwekkingslectuur / Continental Sound
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De komende periode gaan we een muziekband
samenstellen die de diensten kan begeleiden.
Speel je zelf een instrument? Wil je lekker
zingen? Wil je ergens anders in ondersteunen?
Stuur dan een email naar
matthijsmeijer88@gmail.com

Ds. Piet Langbroek zei het al vaker; PKN
Marslanden, daar zit muziek in!

Coming soon: een kerk op schoot dienst voor de
allerkleinsten van 0-4 jaar. De voorbereidingen
zijn in volle gang en het belooft een gezellig
samenzijn te worden voor de allerkleinsten en
hun ouders. Houdt het Kerkcontact hiervoor in
de gaten.

Wellicht hebt u meegekregen dat de algemene
kerkenraad van PGHH bezig is om een nieuw
beleidsplan op te stellen. De vraag kwam bij
ons als wijkkerkenraad terecht; wat wij van het
tot nu toe opgestelde plan vonden? Dit leidde
ertoe dat wij als wijkkerkenraad uitgedaagd
werden om eerst eens over het doel en plan
voor onze wijk na te denken. Het beleidsplan,
een hele mooie visual, werd ‘opnieuw’
geintroduceerd. Samen kwamen we tot de

conclusie dat het in 2019 opgestelde
beleidsplan voor onze wijk nog heel actueel is!
Wat betekende dat we, eigenlijk, zo door
konden gaan waar we in 2020 (omwille van
covid19) gestopt zijn. Nieuwe activiteiten en
ideeén zullen in de komende periode bedacht
en uitgerold worden. Houd onze
informatiekanalen dus goed in de gaten!

Ik blijf met kleine stapjes vooruit gaan. Ik heb
het aantal uren dat ik werk kunnen opbouwen
naar 20u per week. Erg fijn dat het lukt om me
al die tijd te kunnen concentreren! Mijn
werktempo ligt wel nog een stuk lager dan
voorheen. Maar nu kan ik me concentreren op
inhoudelijk verder opbouwen. Autorijden en
voorgaan kosten nog veel energie, daar ligt
voorlopig de focus nog op. Zodat ik daar steeds
wat beter in wordt. Het blijft dus vooruitgaan,
maar het vraagt veel geduld. Stapje voor stapje
ga ik zo hopelijk ook komende tijd vooruit.
Hartelijke groeten, ds. Yvonne

Voor Pastorale bereikbaarheid kunt u zelf, of en
anders namens u, bellen met of mailen naar ds.
Piet Langbroek. Telefoon: 06-42216019 en
Email: info@pietlangbroek.nl

Ook is er op maandagmorgen vanaf 10 uur
gelegenheid om ds. Piet Langbroek te spreken.
Het spreekuur is in de Hoftekerk en u kunt er zo
naar toe komen. Daarnaast is er de
mogelijkheid om contact met ds. Piet op te
nemen om een afspraak op een ander tijdstip
en/of andere plaats te maken.

Noaberschap staat altijd klaar voor
noodzakelijke hulp!

Bel 06-82788833 of stuur een mailtje naar
info@marslandennoaberschap.nl en wij
proberen te zoeken naar passende hulp!
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Wijkpredikant
A

wijkgemeente Baalder

Ds. Wim van der Wel
0523-272860
ds.wimvanderwel@planet.n!

Scriba

Hennie Kregel

Rodedijk 30

06-2259 2706
scribabaalder@gmail.com

Het is — als deze kerkklank uitkomt — al een hele
tijd geleden: 11 februari om precies te zijn. Het
is als ik de kopy schrijf — 12 februari — kakelvers:
de top 2000 dienst. Voor het laatste hielden we
die in 2020, net voordat de corona-ellende
uitbrak. Maar nu kon het dus weer en deden we
het weer voor het eerst. Hoe bijzonder om te
merken dat dit zoveel mensen raakt. De band
én het koor zongen en speelden helemaal top.
Er waren indrukwekkende verhalen die het
gewone — vaak gewonde - leven verbonden
met popmuziek én met geloof. Het was
ouderwets overvol met ook allerlei mensen die
we weinig of niet zien en dat was prachtig.
ledereen was welkom (en is dat uiteraard). Die
houden we er dus in. Voor wie het gemist heeft
en het wil proeven:
https://www.youtube.com/watch?v=203jT84
AXqM&t=1167s
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Jawel! We gaan weer een dienst vieren samen
met de kinderen en leerkrachten van de
Elzenhof. Die horen bij de vrolijkste diensten
van het jaar. In dit geval is het thema “iedereen
laten meedoen”. Normaal mag je andere
mensen, zeker je vrienden niet!, niet laten
zakken. In het verhaal dat we lezen laten vier
vrienden hun vriend die niet kan lopen juist met
de beste bedoelingen zakken: door het dak,
voor de voeten van Jezus! Tof, dat je als vriend
trouw blijft! Op het moment van dit schrijven
moeten de voorbereidingen nog beginnen,
maar het wordt vast een dienst met een
spiegelverhaal, een begrijpelijke uitleg en
omzien naar elkaar. De muziek komt van onze
Nu-je-onderwegband. En uiteraard zijn er geen
kinderactiviteiten want de hele dienst is
kindvriendelijk. Ook vriendelijk voor grote
mensen, overigens! En er is uiteraard
koffie/thee/limo na de dienst.

Normaliter komen we samen op de 2e en 4e
zondag, maar als het “grootfeest” is in de kerk,
dan gaat dat voor. En dat is het op 31 maart:
Paasmorgen! Hét feest van de hoop tegen al het
donker in, Jezus die sterker is dan de macht van
het kwaad en de dood. Met de
baalderdienstcommissie hebben we het al
voorgesproken. We kwamen erover te spreken
dat dit jaren (een jaar) is met wel heel veel
donker en oorlog en dood en kwaad.




Gaza/lIsraél, nog steeds Oekraine, polarisatie in
ons land en in andere landen, boeren met
zorgen om maar niet te spreken wat er in onze
kleine levens privé speelt. Wat mij (wvdw) op
het ogenblik opvalt is dat ik veel mensen
ontmoet die gebukt gaan onder grote
somberheid. Over zichzelf, maar ook de situatie
in de wereld grijpt hen naar de keel. Reden voor
dit thema! Om ons samen aan te warmen. We
warmen ons ook aan de nieuwe paaskaars met
daarop het jaartal 2024. Dat blijft fascineren, dat
wat al z6 lang geleden gebeurd is nog steeds
letterlijk en figuurlijk ons licht, warmte, geloof
en hoop geeft. En angst dempt. We lezen heel
Matthedis 28. Van de opstanding tét en met
onze rol, althans die van de leerlingen: die
worden erop uitgestuurd 606k al twijfelen
sommigen stevig! We zingen uiteraard
prachtige liederen en de Nu je onderwegband
zorgt voor de begeleiding. Er is activiteit voor
alle kinderen (incl. oppas) en er is uiteraard
koffie/thee/limo na de dienst.

Beide diensten zijn live te volgen via youtube,
pknbaalder. En....., neem je wat mee voor de
mensen in de wijk die het minder hebben? Je
houdbare spullen gaan in de voedselkast en
onze diakenen zorgen ervoor!

In de vorige kerkklank vertelden we dat we
mensen uit onze wijk willen laten nadenken
over de toekomst van onze wijkgemeente.
Waarom? Nou, er kan zomaar eens veel gaan
veranderen de komende jaren en regeren is —
vertrouwen op God — en vooruitzien. Het aantal
dominees neemt af, zal er straks op termijn een
opvolger voor ds. Wim zijn en voor hoeveel
procent dan? Met hoeveel mensen zijn we
straks? Moeten/kunnen we misschien
samenwerken? Met wie dan? Met de NGK,
Centrum (stadskerk?), Baalderveld? Nog
anders? Want we hechten ook enorm aan de
onderlinge verbondenheid in onze wijk. Er
komt nog wat bij. Misschien wordt de Kamp
omgebouwd tot een Multifunctioneel Centrum.
Dat zou geweldige mogelijkheden bieden voor

hoe wij kerk in de wijk (geen stadskerk, maar
wijk-kerk) zijn en willen zijn. Maar er bestaat
ook de mogelijkheid — de burgerlijke gemeente
is zich aan het oriénteren — dat de Kamp wordt
afgebroken en er een gymzaal voor terugkomt.
Dat zou én heel slecht zijn voor Baalder als wijk
én ons als wijkgemeente ook in de weg gaan
zitten. Er valt dus heel wat te verkennen en
verspieden. We zijn blij met Henk Dunnewind,
Erna Nonkes, Francis Herrijgers en Ellen
Kapteijn, die met doorzettingsvermogen en
creativiteit dit gaan doen voor ons. We zijn
benieuwd: over een paar maandjes hebben ze
wat op papier en daar kijken we als kerkenraad
naar, maar uiteraard nemen we jullie als
gemeenteleden mee. Want gemeente dat zijn
we samen: Baalder, de kracht van naar elkaar
omzien!

Een hartelijke groet,

Ds. Wim van der Wel
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wijkgemeente Baalderveld
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Wijkpredikant:

Ds. Piet Langbroek
06-42216019
info@pietlangbroek.nl

Kerkelijk werker:
Ellen Kolthof
06-40136818
eikolthof@ziggo.nl

Scriba:

Evelien bakker
06-15374030
scriba-baalderveld@pknhardenbergheemse.nl

Project voor veertigdagentijd

en Pasen 2024

Wat goed dat jij er bent!

In het veertigdagentijdproject voor de
kindernevendienst van dit jaar vieren we de
nabijheid van andere mensen en van God in ons
bestaan. In de verhalen ontdekken we wat het
betekent om er niet alleen voor te staan.

Het is goed dat mensen er voor elkaar kunnen
zijn. Samen genieten van het leven en de mooie
dingen, in vriendschappen enin de
ontmoetingen in de gemeente. Maar ook dat je
er bent om elkaar te troosten en te steunen als
dat nodig is. Jezus heeft laten zien wat het
betekent dat God naar mensen omziet. Hij deed
voor hoe mensen voor elkaar kunnen zorgen op
de weg naar Gods koninkrijk. Wie daar iets van
ervaart, kan dankbaar zeggen: Wat goed dat jij
er bent!
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Baaldervelddiensten

We vieren onze wijkdiensten in sporthal de Beek
op de eerste en derde zondag van de maand en
op de hoogtijdagen in de kerk. De viering
begint om 10.00 uur. Voor de kinderen is er
kindernevendienst. Na de dienst ontmoeten we
elkaar bij de koffie.

Op zondag 3 maart vieren we de tafel van delen
in een kring rond de tafel.

Zondag 17 maart werkt het koor Vision mee aan
de dienst.

Zondag 31 maart vieren we het Paasfeest. Vooraf
is er het paasontbijt.

Zondag 7 april is er ook dienst.

Eén druppel

Zeg niet; “Het is maar één druppel op de
gloeiende plaat”

Want zonder druppel, geen regen,
Zonder regen, geen rivieren,

En zonder rivieren, geen zee.

Elke druppel is belangrijk.

Elke druppel maakt een wezenlijk verschil.
Zeker de eerste.

SoSoSo maaltijden

De Veertigdagentijd voor Pasen is een
bijzondere tijd. Een tijd van bezinning en rust
zoeken en vinden. Er zijn best veel mensen die
op een bepaalde manier vasten, door
bijvoorbeeld niet te snoepen, geen vlees te eten
of geen alcohol te drinken. In onze
wijkgemeente bieden wij de ruimte om elkaar
aan tafel te ontmoeten bij een eenvoudige
maaltijd. We hebben die “SoSoSo" genoemd.
Soep. Soberheid. Solidariteit.
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In de kantine van sporthal de Beek komen we
samen. De maaltijd is van half zeven (18.30 uur)
tot half acht (19.30 uur). Wanneer je eerder weg
moet, lukt dat. Er is een korte bezinning door
onze wijkpredikant, we zingen samen een lied
en vooral is er aan tafel de ontmoeting met
anderen. Wanneer je alleen bent is het weleens
fijn om samen met anderen te eten. Voor ieder
van ons een plaats aan de tafel. Zo is het. U kunt
zich aanmelden bij Dirk Stad of Piet Langbroek.
Gewoon voor één keer, om eens te kijken of het
iets voor u is, of een paar keer of al de vier de
maaltijden.

Je hoeft niet persé in Baalderveld te wonen, of
alleen te zijn, samen kan ook, tuurlijk, - en je
hoeft niet boven een bepaalde leeftijd te zijn.
ledereen is welkom en wanneer je iemand mee
wilt nemen, kan dat natuurlijk. Zie de bijgaande
info voor data en opgave. Weet je welkom!
Wat je uitspaart doordat je niet thuis eet, mag u
meenemen als vrije gift aan het collectedoel.

Jullie kunnen wekelijks de nieuwsbrief
Baalderveld lezen op de website
www.pknhardenbergheemse.nl en danis de
brief te vinden wijkgemeente Baalderveld
onder tabblad ‘baalderveld!

‘Soep, Soberheid en Solidariteit’
in de kantine van de Beek

van 18:30 uur tot 19.30 uur

Dinsdag 20 februari
Woensdag 28 februari
Dinsdag 5 maart
Woensdag 20 maart

Opgave bij Dirk Stad
06-38528371
stadd@ziggo.nl

Wanneer er behoefte is aan pastorale bijstand
verwachten wij van onze wijkgemeenteleden
dat u contact opneemt. Het is fijn wanneer
bijzonderheden worden doorgegeven. Dit kan
aan Ellen Kolthof of Piet Langbroek. De
taakgroep pastoraat verzorgt het bezoekwerk
aan de hand van een bezoeklijkst. We gaan dus
ook op eigen initiatief op bezoek. Jan Timmer
en Wout Meinen zijn onze wijkouderlingen. In
onze wijkgemeente is er de groep “Omzien naar
elkaar” die concreet het met elkaar meeleven
ondersteunt. Wekelijks is er op
maandagmorgen spreekuur van 10 tot 12 uur in
de Schakel, waar u zo naar toe kunt komen.




Wijkpredikant:

Ds. P. J. H. Noordmans

W. van Oldenburgstraat 9a
0523-261507
pjhnoordmans@gmail.com

Kerkelijk werker:

Martijn van Breden
martijnvanbreden@pkn-
hardenberg-heemse.nl
06-31002222
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‘ ’ wijkgemeente Centrum

Op zondag 3 maart nemen we afscheid van een
aantal ambtsdragers, en we hopen ook twee
nieuwe aan u voor te stellen.

De vertrekkende ambtsdragers zullen we
hartelijk bedanken, en met een gevoel van
weemoed laten we hen gaan. De
samenwerking was namelijk altijd heel goed,
en als je samen bezig mag zijn in de gemeente
dan verbindt dat. Meer hierover in de dienst
zelf.

Gelukkig kunnen we ook weer mensen
verwelkomen. Maar het is niet zo dat we alle
vacatures vervuld hebben. Dat is in meerdere
opzichten lastig, maar voor dit moment zijn we
blij met degenen die aantreden. We noteren
dus 3 maart.

Goede Vrijdag is op 29 maart. In de Hoftekerk is
de dienst om 19.30 uur, met avondmaal.
ledereen is van harte welkom.

Wijkpredikant/
ouderenpastor:

Ds. Elly Veldman-Potters
Oud Avereest 18

7707 PN Balkbrug
06-18761366
ellyveldman@kpnmail.nl
Beschikbaar op dinsdag en donderdag

Scriba:

Jenny Welleweerd

Bruchterweg 70

06-29241309
scribapknhardenbergcentrum@gmail.com

Macen

Op zondag 31 maart is het Eerste Paasdag. We
vieren de opstanding van Jezus! Het donker
wordt verslagen, de wereld zal niet verloren
gaan. Daarom mogen we met hoop en goede
moed in het leven staan.

Op deze feestelijke dag wordt ook gedoopt. En
het Koperensemble onder leiding van Jan
Maathuis verleent medewerking. Kom, en vier
met onsl
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Op 11 februari was het feest in de Hoftekerk.
Want ds. Elly Veldman werd verbonden aan
onze wijkgemeente. Zij zal vooral werkzaam
zijn in het ouderenpastoraat.

Na de dienst werd ze hartelijk toegesproken
door Ellen Kolthof namens de collega’s, en
namens de wijkgemeente en kerkenraad door
Jenny Welleweerd. Veel gemeenteleden
drukten haar de hand om te feliciteren en
welkom te heten.



Tenslotte

We sluiten af met een hartelijke groet aan u
allen!

Onze wens is dat we een goede voorbereiding
op het feest van Pasen mogen hebben.
Daarnaast verheugen we ons over het feit dat de
dagen weer duidelijk lengen, en over alle
zegeningen van ons leven.

God zegene u en jullie allen.

Mede namens de collega’s,
ds. Pieter Noordmans

Welkom!

Dat voel ik me in Hardenberg. In een
goedbezochte verbintenisdienst in de Hoftekerk
ontving ik de zegen om mijn werk voort te
zetten. Velen heetten me na afloop hartelijk
welkom en bleven koffiedrinken.

We gaan elkaar leren kennen! Heel kort iets over
mezelf: mijn man en ik wonen in Oud Avereest
bij Balkbrug. We hebben drie volwassen
kinderen met partners en een kleindochter.
Wordt vervolgd!

Om te beginnen

Mijn werk omvat voornamelijk
ouderenpastoraat, een breed begrip.

U heeft een nieuwsbrief ontvangen (deze staat
ook op de website) waarin staat welke wijk bij
welke pastor hoort. Ik hoop via de ambtsdragers
en contactpersonen per wijk te overleggen hoe
u met mij kunt gaan kennismaken. Wanneer ik
hoor van moeilijke (of blijde) omstandigheden
probeer ik langs te komen. U kunt ook zelf
contact met me opnemen! Per mail, per app en
telefonisch kunt u mij bereiken. Spreek gerust
de voicemail in, dan bel ik u terug. Ik werk
parttime, 50%. Vaste werkdagen, waarop ik in
Hardenberg aanwezig ben, zullen zoveel
mogelijk dinsdag en donderdag zijn. Bij het
vaststellen van de datum voor een uitvaart is
het belangrijk om eerst te vragen of ik kan. Want
soms heb ik andere afspraken of verplichtingen.

Warme groet,

ds. Elly Veldman
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* INTERKERKELIJKE SAMENZANG

"Liederen van toen en nu”

Hardenberg
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COLLECTE: GIRO DI KIKA

5 Girn di Kika 2024

Steun Team; Passione di Jurre di Kika
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Thema
De Goede Hender

Speciaal voor kinderen
van 0t/m 5 jaar een
min viering in De Esch
bij de Hegsemwegkerk.

Papa’s, mama’s, 0pa’s, oma’s
broers en augjes ziin ook welkom!

Jondaq 10 maart van
1530-1630uur -




In herinnering

Jan van Kamer

Op vrijdag 2 februari jl. is Johannes Hendrik
Baltus van Kamer op de leeftijd van 87 jaar
overleden. Jan van Kamer is geboren 29 april
1936 te Middelburg. Op 20 juli 1962 is hij
gehuwd met Dixi van Kamer-Planting. Zij
wonen aan de van Kouwenborchstraat 35, in de
Marslanden.

Vrijdag 9 februari was de dankdienst voor het
leven van Jan in de Hessenwegkerk.

“Ik ben een pelgrim.” Deze woorden van Jan
staan op de kaart. Onderweg door het leven
heen, zo ervaarde hij dat, zocht en vond hij
inspiratie en droeg hij bij aan het
maatschappelijke leven. Hij heeft in zijn leven
veel vrijwilligerswerk gedaan en in meerdere
besturen gezeten. Hij speelde muziek op de
piano, was betrokken in ontmoetingen met
anderen en vooral was Jan een natuurmens.
Samen met zijn vrouw was er grote
betrokkenheid op de kerk en in het eigen
geloven werd de weg gevonden. Zijn vrouw
vertelde in de dienst van hun leven en zijn zus
over vroege herinneringen. Er is dankbaarheid

om wie hij voor zijn vrouw Dixy, met wie hij 61
jaar getrouwd is geweest en altijd zal blijven.
De begrafenis was op de natuurbegraaf-

plaats Hoogengraven te Arrién. Wij wensen zijn
vrouw en kinderen en al wie bij hen horen en
zich aan hem verbonden weten dat zij in liefde
dierbare herinneringen bewaren.

In de Matrixdienst op zondag 4 februari heeft de
wijkgemeente de naam en het leven van Jan
van Kamer herdacht en is de gedachteniskaars
ontstoken aan het licht van Pasen. In dat
eeuwig licht weten wij het leven van Jan van
Kamer geborgen.

Ds. Langbroek

Jan Harm Meijerink

Op 27 januari overleed Jan Harm Meijerink, na
een periode van ziekte. Hij is in 1947 geboren in
Gramsbergen, en groeide op in Bruchterveld,
samen met drie broers.
Al jong verliet hij het ouderlijk huis om te gaan
varen; hij was toen 15 jaar. Toen hij 19 was
leerde hij Truida Bril kennen, met wie hijin 1972
trouwde. De eerste jaren van hun huwelijk
voeren ze samen, maar toen hun twee dochters
geboren waren ging Truida met de kinderen
aan wal. Jan was veel weg, maar ook geregeld
thuis. Het varen werd in elk geval niet als
probleem ervaren, eerder het tegendeel.
Jan werd al op vrij jonge leeftijd getroffen door
een eerste hartinfarct. Er zouden er meer
volgen. Dit betekende dat zijn gezondheid niet
sterk was. Maar hij bleef er nuchter onder, en
ging er telkens weer tegenaan als er
gerevalideerd moest worden.
De kleinkinderen waren hem lief en dierbaar. Hij
genoot ook van goede familiebanden met
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bijvoorbeeld zijn broers. De laatste jaren
woonden Jan en zijn vrouw aan de
Vechtvoorde, vlakbij het centrum van
Hardenberg. Een mooi en centraal plekje.

De allerlaatste fase van zijn leven was niet
eenvoudig. Hij moest tenslotte zelfs nog naar
Clara Feyoena Heem. Daar is hij overleden.

De afscheidsdienst was op zaterdag 3 februari in
de Hoftekerk. We stonden stil bij wat er staat in
Johannes 14. ‘In het huis van de Vader zijn vele
woningen’. Die tekst had Jan een tijd geleden
zelf genoteerd. Maar we lazen ook van de storm
op het meer, want het kan in ons leven ook
vreselijk te keer gaan.

Uiteindelijk hebben we Jan toevertrouwd aan
de liefde van God. In Jezus Christus mag er
sprake zijn van hoop en heelheid. Het lichtje
van Pasen vertelt dat de dood niet het laatste
woord heeft. Er is een land van louter licht.

Ds. Noordmans



In herinnering

Alie Dorman-Lenters

Ruim vijftig jaar was de Wulpstraat 9 de
thuishaven van de familie Dorman. De drie
kinderen groeiden er op, klein- en
achterkleinkinderen kwamen er graag over de
vloer. Derk en Alie hadden allebei hun vaste
plek in de huiskamer. Alie hield het huis altijd
piekfijn in orde en Derk onderhield trouw de
tuin. Het laatste jaar moest ze zelf de tuin in, op
8 januari overleed Derk. ‘Ach, 't is wat 't is’ was
een bekende uitspraak van Alie, maar het gemis
was groot. Een jaar later moet de familie nu ook
afscheid nemen van hun moeder en (ouwe)
Oma.

Alie hield van een geintje en een gevatte
opmerking. Ze was ‘weetgierig, nee niet
nieuwsgierig. Ze was van alles op de hoogte.
Enorm zorgzaam voor iedereen, al vanaf jonge
leeftijd want ‘zusse’ was de oudste van het
gezin en hielp moeder in gezin Lenters goed
mee. Ze genoot van gezelligheid, vaak kwam er
iemand over de vloer en ze belde geregeld met
de familie. Met het 'hele spul bij elkaar, dat was
het mooiste. Bijvoorbeeld met Kerst in 2022 dat

ze als familie voor het laatst compleet met
elkaar konden vieren.

De laatste maand ging de gezondheid van Alie
achteruit. Naar de dokter ging ze niet zo graag,
‘die hadden het wel druk met mensen die echt
ziek waren’. Maar de situatie van Alie was toch
erg zorgelijk. Na een korte ziekenhuisopname
mocht ze weer naar huis, haar eigen plekkie
waar ze op donderdag 18 januari 2024 vredig
mocht heengaan.

Onze gedachten gaan uit naar de kinderen en
(achter-)kleinkinderen die hun moeder en
(ouwe) oma zullen missen.

M.J. van Breden
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Mocht u zich willen opgeven, bekijk dan

’ de info over de activiteiten:
M/ én/ http://www.pknhardenbergheemse.nl

facebookpagina zin in

MUZIEK OP HET ERF - o.l.v. Albert Waterink.

Wie kent dit gevoel? Welke muziek heeft jou geraakt in een
bepaalde fase van je leven? Waarom ligt dat nummer of die
uitvoering je zo na aan het hart?

In zijn atelier, op Erve 't Hacht in Ane, organiseert Albert graag
weer een muziekavond/-middag. Via de beamer / installatie laten
we elkaar ons lijflied horen. En je mag er ook iets over vertellen.
Misschien past er ook een gedicht bij. Op zondag 10 maart om 16.00 voor de
50-plussers inclusief soep en een broodje. Er is plek voor max. 12 personen, dus
geef je snel op als je nog mee wilt doen! Graag uiterlijk 7 maart een app of mail naar
Albert met de muziek + aanvulling: 06-23694925/ jokewb@hotmail.com.

Fam. Waterink/ Otter, Engeland 6, Ane (Erve 't Hacht); vrije gift welkom!

Lezing: OVEREENKOMSTEN EN VERSCHILLEN TUSSEN ISLAM EN
CHRISTENDOM door Elbert Pogosjan

Elbert Pogosjan groeide in Armenié
cultureel christelijk op, zonder dat het
geloof thuis werd gepraktiseerd. Het
gezin viuchtte toen hij nog kind was uit
Armenié. In Nederland aangekomen,
verbleef Elbert van zijn 8¢ tot zijn 19e levensjaar in verschillende

AZC's. Hij kwam zodoende met allerlei culturen in aanraking en werd daardoor ook
gevormd. Het ging vaak over het geloof in de AZC's en als tiener begon hij zich af te
vragen wat de zin van het leven was. Hij is de Islam gaan bestuderen. Via de koran
ging hij de bijbel lezen en maakte hij kennis met het christelijke geloof en Jezus.
Hierdoor is hij christen geworden. Hij studeerde Islam Theologie aan de Universiteit
Utrecht en heeft een Master Christelijke theologie behaald aan de Universiteit
Tilburg. Hij geeft graag lezingen hierover, zowel voor studenten als voor ander
geinteresseerd publiek. Zijn dagelijks werk is aannemer/architect met zijn bedrijf
DeluxeWonen B.V. in Delft, waarvoor hij studeerde aan de TU Delft. Elbert Pogosjan
zet in zijn lezing de Islam in relatie tot het Christendom, zonder oordeel.

Wij nodigen iedereen van harte uit voor deze avond die is georganiseerd door de
gezamenlijke kerken (PKN, NGK, CGK, BAPTISTENGEMEENTE).

Di. 19 maart; 20.00; De Wijkboerderij Baalder, Beekberg 45; vrije gift.




LIVESTREAM THE PASSION (onder voorbehoud)

The Passion vertelt elk jaar opnieuw het eeuwenoude paasverhaal, in een modern
jasje met actuele elementen. Verhalen waarin liefde voor de mensen om je heen een
grote rol speelt, The Passion is er een mooi voorbeeld van. Het maakt duidelijk dat
het paasverhaal over Jezus, dat bijna 2000 jaar oud is, nog steeds actueel is. De
boodschap van Jezus is van alle tijden: behandel anderen zoals je zelf behandeld
wilt worden, heb vertrouwen en sluit niemand uit.

De veertiende editie van het televisieprogramma The Passion vindt plaats op 28
maart, Witte Donderdag, in Zeist. Met Willem Spaaij als Jezus, Angela Schijf als
Maria en Keizer als Judas. Dit jaar wordt The Passion (onder voorbehoud) live
gestreamd zodat je dit mooie verhaal op een groot scherm kan volgen.

Deze activiteit is ook van de gezamenlijke kerken

(Do) 28 maart; nadere info volgt als het definitief doorgaat.

DAGENTIJD
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Classispredikant op bezoek

Eind januari kwam ds. Klaas van der Kamp op
bezoek in de Algemene
Kerkenraadsvergadering. Hij is Classispredikant
Overijssel-Flevoland. Hij fungeert als een soort
geestelijk leider en heeft als belangrijk doel om
plaatselijke kerken te bemoedigen. Een keer in
de vier jaar komt hij langs. Hij gaat de komende
tijd ook nog op bezoek bij de diverse
wijkkerkenraden.

De vorige keer dat hij met ons op deze manier
sprak, stonden we aan de startstreep van het
beleidsplan ‘Snoeien om te bloeien. Het heeft
veel tijd, moeite en energie gekost om over
gebouwen besluiten te nemen. Het is daarbij
gelukt om het perspectief op een gezonde
toekomst te houden. En daarbij denken we dan

e
enerzijds aan de financiéle huishouding, maar
ook aan spiritueel en inspirerend kerk zijn en
elkaar daarin blijven ontmoeten en vasthouden.
Specifiek hebben we ruim aandacht besteed aan
de Stadskerk. Ruimte scheppen in De Schakel en
de Hoftekerk voor meer en andere activiteiten
en bezoekers dan voorheen gebruikelijk is een
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spannende. Lukt het om voldoende eigenheid
te bewaken en te bewaren? Kun je van harte
mensen welkom heten zonder dat je precies
weet welke achtergrond iemand heeft?

Ds. Klaas van der Kamp kon na afloop
constateren dat het in onze kerkgemeenschap
lukt om een breder aanbod neer te zetten dan
de ‘klassieke’ programma’s. Daarmee trek je
meer dan alleen het vertrouwde kerkelijke
publiek en dat is mede te danken aan de
samenwerking met bijvoorbeeld de
Voorveghter. Het is een uitdaging om een
andere manier van kijken te vinden.

“Eén van de predikanten maakte dat inzichtelijk
door de woorden ‘geloof’, ‘hoop' en ‘liefde’ op
de ruiten te plakken en het besef op te roepen
dat het perspectief van buiten af anders zal zijn
dan vanuit de vergaderzaal in de kerk!"

Het kon niet uitblijven dat we ook over
preekconsenten voor kerkelijk werkers te
spreken kwamen. Bert Broers en de
wijkgemeente Radewijk kregen een afwijzing
op het verzoek om hem een preekconsent toe
te kennen.

De uitleg van ds. Klaas van der Kamp was dat de
huidige kerkorde het niet toelaat om in dit geval
het preekconsent toe te kennen, maar hij gaf
ook wel aan dat de synode hier intensief mee
bezig is en dat er veranderingen op dit gebied
te verwachten zijn.

Vanuit onze gemeente is benadrukt dat we met
ons personeelsbestand en de manier van
werken in onze kerkgemeenschap niet zonder
voldoende mensen met (de bevoegdheid van)
een preekconsent toe kunnen.

De pragmatische oplossing is dat we niet meer
spreken over ‘diensten’ maar over
‘samenkomsten’ Dan hoeven we geen rekening
meer te houden met de kerkorde en wat die
over kerkdiensten zegt. Maar we beseffen
allemaal dat dit geen duurzame
toekomstgerichte oplossing kan zijn. Daarom
blijven we het gesprek voeren en daarbij gaan



Beleef het aangrijpende verhaal van dichtbij. Een stuk vol emotie en kenmerkende eigenschappen.
Opnieuw beschreven en geregisseerd door Henk Peeneman. Een initiatief van PKN Hardenberg.

Op 22 maart zal voor het eerst in Hardenberg een gezongen en gespeelde versie van het
Lijdensverhaal worden opgevoerd. Met een mix van oude en bekende liedjes zal het een
aangrijpende en ontroerende voorstelling worden. Een voorstelling die je laat meebeleven en
meevoelen, die je vanaf begin tot eind wil blijven zien en horen. Een mooie gelegenheid om op een
sfeervolle manier naar Pasen toe te leven. Een kleine impressie uit de voorstelling:

Het is feest in de stad, Pesach, het grote feest van de uittocht. Je voelt het en je proeft het: die blije
verwachtingsvolle spanning van wat komen gaat. Hier en daar zijn mensen nog druk bezig met de
laatste voorbereidingen ...en toch...als je goed luistert... Niet met je oren, maar met je hart...dan
voel je verschil met andere jaren. .. het is moeilijk uit te leggen wat het is...komt het door het liedje dat

een groepje kinderen zingt... Hosanna

We nodigen u daarom van harte uit om aanwezig te zijn bij deze zeer bijzondere voorstelling van
het Paasverhaal. Ook kinderen zijn van harte welkom. De entree is gratis, bij de deur is er
mogelijkheid om een vrije gift te geven. Tot 22 maart om 19.30 uur in de Hoftekerk, Lage Doelen 3

te Hardenberg.

vervolg linker pagina:

we natuurlijk op de huidige voet door met het
dienstenrooster en de mensen die voorgaan.
We hopen daarbij natuurlijk wel dat er in de
kerkorde wijzigingen zullen komen die de
medewerkers van de kerk voldoende
bewegingsruimte en erkenning zullen bieden.
Ds. Klaas van der Kamp had aandacht voor onze
visie, ervaringen en standpunten en beloofde
om deze mee te nemen in de gesprekken die

verder in de classis en synode rond dit
onderwerp nog gevoerd zullen worden.
Tenslotte had ds. Klaas van der Kamp
waarderende woorden voor de sfeer in onze
relatief grote kerkelijke gemeente in de classis.
We kunnen terugkijken op een goed gesprek
dat dit bezoek teweegbracht.

Jan te Bokkel,
scriba Algemene Kerkenraad.
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Het College van Diakenen en de ZWO-
commissie hebben besloten om een nieuw
3-jarig project te starten met het doel:

Omzien naar kwetsbare kinderen en ouderen
in Moldavié:

In Moldavié, het armste land van Europa, is de
werkloosheid groot. Veel mensen werken
daarom in het buitenland. Vooral kinderen en
ouderen blijven alleen achter. Kerk in Actie

ondersteunt kerken en christelijke organisaties
die naar deze kwetsbare mensen omzien.

Moldavié zit in een vicieuze cirkel van armoede.
Vooral op het platteland ontbreekt de
midden-generatie. De huizen in veel dorpen
zijn bouwvallig, er is geen stromend water en
de wegen zijn slecht. Ouderen zorgen soms
voor kleinkinderen, maar vaak zijn ze te arm om
goede zorg te bieden. Hun pensioen is te laag
om van rond te komen. Ouders die wel
achterblijven, zijn zelf kwetsbaar en niet in staat
hun kinderen goed op te voeden. Veel kinderen
krijgen te maken met alcoholisme en huiselijk
geweld.
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Krachten bundelen:
Kerk in Actie zet zich samen met vijf
partnerorganisaties in om de
levensomstandigheden van kinderen, jongeren
en ouderen te verbeteren, liefst via lokale
kerken. Eenzame ouderen krijgen medische
thuiszorg, kwetsbare kinderen worden na
schooltijd opgevangen en krijgen
ondersteuning bij hun huiswerk, maar ook de
aandacht die
' een kind nodig
" heeft bij het
'”i‘l opgroeien. Ook
. worden lokale
kerken op het
platteland
) ondersteund in
~ hun diaconale
programma’s.
. Voorgangers
krijgen een

Jongeren inde
" kerkom
© ouderen te
bezoeken,
boodschappen voor hen te doen en tijd te
nemen voor een praatje. Jong en oud leren zo
naar elkaar omkijken. Door samen de krachten
te bundelen wordt hun leven beter.
Aftrap op zondag 7 april:
De komende 3 jaar willen we regelmatig
aandacht besteden aan diverse projecten in
Moldavié. Er is inmiddels een diaconale
werkgroep samengesteld met 0.a. ZWO-leden
en diakenen uit de verschillende wijken. Samen
met onze consulent van Kerk in Actie, Martin
Zoer, willen we proberen de nood in Moldavié
een beetje te verlichten. Op zondag 7 april zal
er in de diensten uitgebreidere aandacht zijn
voor dit nieuwe diaconale project.



Predikanten opleiden voor het
Midden-Oosten

Christelijke instellingen in Libanon hebben een
regionale functie en de theologische
opleidingsinstituten in Beiroet leiden
predikanten op voor het hele Midden-Oosten.
Wilbert van Saane is door Kerk in Actie en de
Gereformeerde Zendingsbond (GZB)
uitgezonden naar Libanon en werkt er als
theologiedocent en studentenpastor.

In Beiroet worden studenten opgeleid tot

kerk
in actie

voorganger en kerkelijk werker en keren daarna
terug naar hun geboorteland om in hun
plaatselijke gemeente voor te gaan en deze op
te bouwen. Voorgangers en kerkelijk werkers in
actieve dienst krijgen bijscholing en er zijn
cursussen theologie voor leken en voor
belangstellenden uit andere religieuze tradities.
Theologische instituten in Libanon willen
daarmee de christelijke minderheid in het
Midden-Oosten ondersteunen in aanwezigheid
en getuigenis.

Wat betekent dit project voor Shant Akoushian?
“Na mijn theologiestudie keerde ik terug naar
Syrié, mijn land. Ik ben nu al een paar jaar
predikant in Kassab, een klein dorpje in het
noordwesten. Alle lessen die ik leerde in Beiroet
komen me nu goed van pas. Het leven is niet
makkelijk in Syrié. De economische situatie is

bar, veel Syriérs zijn afhankelijk van hulp van
familie, de kerk of liefdadigheidsorganisatie. De
kerk is de enige plaats waar ze horen over liefde
en vrede. De toekomst van Syrié is onzeker,
maar de kerk kan de mensen nieuwe hoop
geven. Daar draag ik graag mijn steentje aan
bij."

Geef in de collecte of maak je bijdrage over op
bankrekeningnummer

NL21 RABO 0324.9636.45 t.n.v. Diaconie Prot.
Gem. Hardenberg-Heemse, o.v.v. collecte
voorjaarszending.

Help je mee om deze collecte tot een succes te
maken? Hartelijk dank!

De ZWQO commissie.




Op 5 februari van dit jaar was het op de kop af
40 jaar geleden dat ik werd bevestigd als
predikant. Al die jaren mocht ik fulltime werken
in de kerk, en gelukkig ben ik in die jaren nooit
voor langere tijd uitgevallen door ziekte of om
een andere reden. Dat is — daar ben ik me van
bewust — een groot voorrecht.

Maar hoe is het mij nu vergaan in die 40 jaar?
Toen ik begon in mijn eerste gemeente was ik
26 jaar. Kersvers van de universiteit, en met een
gedegen kerkelijke opleiding, betrokken mijn
vrouw en ik een mooie pastorie in Haulerwijk.

Dat was wel even iets anders dan student zijn! Je
rolde voor mijn gevoel zo het spannende leven
in, met bijbehorende verantwoordelijkheden,
en velen verwachtten veel van je. Nou had ik
misschien het voordeel dat ik van huis uit het
leven van een dorpsdominee wel een beetje
kende, maar dit was toch weer anders.
Bovendien was en is het werk van een dominee
in hoge mate toch ook een wat eenzame
onderneming — althans dat kan het zijn. Zeker
op een dorp ben jij vaak degene op wie alle
ogen gericht zijn, natuurlijk op zondag, maar
ook door de week. Dat was best even wennen.
Je was ineens ‘de dominee’
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Toch denk ik aan onze start en aan die
beginjaren met warme gevoelens terug. We
woonden in een mooi huis, omringd door een
gemeente die ons hartelijk ontving. En wat ook
mooi was: de kerk zat op zondag vol, en ook de
rest van de kerkelijke activiteiten liepen goed.
Het kerkelijk leven bloeide aardig.

Na een jaar of vier begonnen andere gemeenten
aan ons te trekken. In die jaren was het nog heel
gebruikelijk dat er op zondag tamelijk
onverwacht een ‘hoorcommissie’ in de
kerkbanken zat. Ze kwamen overal vandaan, en
een paar keer kwam het tot een officieel
beroep. Maar Haulerwijk trok harder aan ons en
we besloten te blijven. Tot Hardenberg zich
aandiende. Kennelijk was de tijd rijp. En we
zeiden ‘ja’ Dat was in 1989.

Hardenberg was iets heel anders dan
Haulerwijk. Zoals u weet werd ik dominee in de
toenmalig Hervormde Gemeente. Ds. Roosa
was mijn naaste collega, samen met Gert
Holverda — hij was toen nog kerkelijk werker. We
gingen op zondag voor in de Stephanuskerk
(twee diensten), en de volgende zondag in
Radewijk en Bruchterveld. Aan de andere kant
van het Wilhelminaplein stond de Hoftekerk,
maar daarmee was nog maar heel weinig
contact. Hoewel, in Baalderveld deed ik samen
met ds. Segger al wel eens een gezamenlijke
avonddienst. In de jaren tussen 1989 en nu heb
ik in Hardenberg veel zien veranderen, en daar
heb ik zelf ook aan meegewerkt. Ik ga hier nu
niet het hele traject beschrijven, maar wil wel
het 'Samen op Weg proces’ er uitlichten. Dat
proces is het proces van het naar elkaar
toegroeien van Hervormd en Gereformeerd, en
de uiteindelijke samensmelting en fusie.

Op zichzelf was dat best een spannend proces,
maar het is heel goed verlopen. Nu weten we
niet beter of we zijn gewoon één, maar ooit lag
dat anders. Maar we hebben gaandeweg alleen
maar grote waardering en warme gevoelens
voor elkaar ontwikkeld.



40 jaar dominee

Over en weer herkenden we bij elkaar oprecht
geloof, liefde voor God en mensen, liefde ook
voor de kerk. Natuurlijk waren er ook wel
stekeligheden, maar die moet je ook met een
zekere humor kunnen bekijken, en je moet ze
overwinnen.

Hardenberg neemt een belangrijke plaats in, in
ons leven. Ik heb als predikant in al die jaren
veel mensen leren kennen, veel met ze
meegemaakt. Zonder te overdrijven kan ik wel
zeggen dat ik me dankbaar en diep verbonden
voel, en ik merk dat dit in niet weinig gevallen
wederzijds is. Soms verbazen mensen zich dat
ik zo lang hier gebleven ben. En inderdaad toen
ik hier vier of vijf jaar was begon het verhaal van
voren af aan: andere gemeenten begonnen te
trekken. Maar ik ben blij dat iets in mij zei: blijf
maar. Uitdagingen waren hier meer dan

genoeg, fijne collega’s, fijne kerkenraden,
verbondenheid met u als gemeente. En dat is
nog zo, tot op de dag van vandaag. En daarom
heb ik in de kerkdienst van 28 januari daar ook
bij stil gestaan. Veel dank aan God, dat Hij
kracht en zegen heeft gegeven. In die veertig
jaren, een hele tijd, en tegelijk is het ergens ook
razendsnel gegaan. Veel dank voor alle mooie
ervaringen.

En nu nog even door!

Ds. Pieter Noordmans

31



|erenact|e

Hessenwegkerk

Stichting Vrienden

\.____.\ m Hospice ‘t Huis aan de Vecht

VERKOOPDAG

PAASDECORATIE EN EIEREN

Vrijdag 22 maart 9.00 - 16.00 uur
in “de Esch” bij de Hessenwegkerk.

Dus oud papier brengen =>

eieren en paasdecoraties kopen

Heeft u buxus, kronkelhazelaar, conifeer of an-
dere materialen die we kunnen gebruiken.

Geef dit af in “de Esch”.

Meer informatie of een bestelling plaatsen:

Bel/app/mail Miny: 06-21912246
minybril@kpnmail.nl
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PASS\ECQN RT

~Op deze zondag voert het
Hardenbergs Chrlsteluh Mannenkoor HCM

het Passieconcert iIren van Genade’ uit
om zo aan de Lijdenstijd inuvulling te geven

Het concert vangt aan om 19.00 uur
in de Hoftekerk in Hardenberg

Voor ‘Kleuren van Genade’ zingt het koor passende
liederen en is er ruimte voor samenzang

Jan Quintus Zwart dirigent
Herman Boerman orgel
Kees de Bruijn piano
| Chloé Elsenaar  viool
Schutte voice-ouver

) ke

-

Toegang gratis

oy



Bijbelrooster maart

Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

1 maart

2 maart

3 maart

4 maart

5 maart

6 maart

7 maart

8 maart

9 maart

10 maart
11 maart
12 maart
13 maart
14 maart
15 maart
16 maart
17 maart
18 maart
19 maart
20 maart
21 maart
22 maart
23 maart
24 maart
25 maart
26 maart
27 maart
28 maart
29 maart
30 maart
31 maart

Jeremia 19:10-15
Psalm 19

Jeremia 26:1-9
Jeremia 26:10-19
Psalm 102:1-15
Psalm 102:16-29
2 Petrus 2:1-10a
2 Petrus 2:10b-22
Psalm 122
Jeremia 29:1-14
Jeremia 29:15-32
Johannes 6:1-15
Johannes 6:16-29
Johannes 6:30-40
Johannes 6:41-59
Johannes 6:60-71
Jeremia 31:27-40
Jeremia 32:1-15
Jeremia 32:16-25
Jeremia 32:26-35
Jeremia 32:36-44
Psalm 118:1-16
Psalm 118:17-29
Marcus 11:1-11
Psalm 2

Psalm 40

Marcus 14:1-11
Marcus 14:12-31

Marcus 14:32-15:47

Jeremia 33:1-11
Marcus 16:1-8

VESPER veertigdagentijd
Traditiegetrouw wordt er ook dit jaar in de veertigdagentijd een vesper gehouden.

Op zondag 10 maart a.s. om 17.00 uur bent u van harte welkom in De Opgang te Radewijk om deze
vesper mee te vieren. Het thema is: "Ga mee - op weg naar Pasen".

nBg

Nederlands-Viaams
Bijbelgenootschap

Palmzondag
Maria Boodschap (Lucas 1:26-38)

Witte Donderdag
Goede Vrijdag
Stille Zaterdag
Eerste paasdag

Hartelijke welkom namens de liturgiecommissie (Ida, Miny, Riek, Rosé, Piet, Riekus).

34



Kerkdiensten

datum tijd kerk

predikant opmerkingen
ds. F. Schipper, Hardenberg
ds, Geralda Rohaan

ds. Pieter Noordmans
Wout Kelder

ds. Piet Langbroek

bevestiging ambtsdragers

ds. Yvonne van Benthem
ds. Wim van der Wel

ds. Gijsbert Rohaan HA
Martijn van Breden

3-mrt 9:30 Matrix

3-mrt 10:00 Hessenwegkerk
3-mrt 10:00 Héftekerk
3-mrt 10:00 De Opgang
3-mrt 10:00 de Beek
10-mrt 9:30  Matrix

10-mrt 10:00 de Kamp
10-mrt 10:00 De Opgang
10-mrt 10:00 Hessenwegkerk
10-mrt 10:00 Hoftekerk
13-mrt 19.30 Hoftekerk
Zondag 4e zondag 40 dagen
17-mrt 10:00 de Beek
17-mrt 9:30 Matrix

17-mrt 10:00 Hessenwegkerk
17-mrt 10:00 De Opgang
17-mrt 10:00 Héftekerk

ds. Geralda Rohaan

ds. Piet Langbroek HA
ds, Martin Voet

ds. D. Geertsema. ljhorst

Wout Kelder

ds. Elly Veldman

24-mrt 9:30 Matrix ds. Piet Langbroek
24-mrt 10:00 Hessenwegkerk ds. Geralda Rohaan
24-mrt 10:00 De Opgang Bert Broers

24-mrt 10:00 Hoéftekerk ds. Wim van der Wel
|Donderdag Witte Donderdag

28-mrt 19:30 De Opgang ds. Piet Langbroek

29-mrt 19:30 De Opgang ds. Piet Langbroek

29-mrt 19:30 Hoftekerk ds. Pieter Noordmans HA
29-mrt 19:30 Hessenwegkerk Martijn van Breden

|zaterdag Stille zaterdag

30-mrt 21:00 De Opgang Bert Broers

|Zondag Pasen

31-mrt 9:30  Matrix ds. Yvonne van Benthem

31-mrt 10:00 Hessenwegkerk ds. Geralda Rohaan

31-mrt 10:00 De Opgang ds. G. Holverda

31-mrt 10:00 Hoftekerk ds. Pieter Noordmans doop/koperensemble
31-mrt 10:00 de Kamp ds. Wim van der Wel

31-mrt 10:00 de Beek ds. Piet Langbroek

|Zondag

7-apr 9:30 Matrix ds. Yvonne van Benthem

7-apr 10:00 Hessenwegkerk ds. Gijsbert Rohaan

7-apr 10:00 De Opgang ds. Maarten Bondzio

7-apr 10:00 Hoftekerk Martijn van Breden

7-apr 10:00 de Beek ds. Piet Langbroek
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Collecten December 2023

Datum Omschrijving Totaal
03-12-2023|Mpilo Foundation Zimbabwe € 1.793,13
Kerk € 640,52
Qostloorn/KerkTv € 79,20
Meander/KerkTv € 23,00
09-12-2023[Samen Zingen/tuinen CFH € 962,36
10-12-2023|Home of Hope & Dreams € 926,66
Kerk € 598,32
Oostloorn/Voedselbank € 82,45
Meander/Voedselbank € 24,95
17-12-2023 Stg. Koen € 846,60
Kerk € 558,92
Oostloorn/Hope & Dreams £ 85,81
Meander/Hope & Dreams € 26,30
24-12-2023|Kinderen in de Knel/Oekraine € 211573
Kerk € 486,17
Kinderen in de Knel/Oekraine € 699,42
Kerk € 97,75
Oostloorn/De Brug € 72,15
Meander/De Brug € 18,20
Evenmens Hardenberg € 200,45
Voedselkast Baalder/Wijkfonds? |€ 470,97
25-12-2023|Kinderen in de Knel/Oekraine € 1.764,84
Kerk € 642,81
31-12-2023|Ziekenpastoraat Noord/UMCG € 726,73
Kerk € 498,15
Oostloorn/Vrienden Saxenburg € 81,30
Meander/Vrienden Saxenburg € 29,39
Totaal december| € 14.552,28




Ontvangen giften t/m 13 februari 2024

Ontvangen via:
Wilmar Bouwhuis
Fam. Ramaker
Janny Meilink
Alie Zandman
Hendrika Stroeve
Hennie Hakkers-Smit
Fam. Ramaker
Mieke Wesselink
Alie Peeneman
Jo Kampman

S. Betting

Hennie Kregel
Wim van der Wel
Wim van der Wel

Bestemming

wijkfonds Heemse
Wijkfonds Radewijk
Wijkfonds Heemse
Centrum -Diaconie
Bloemenfonds Heemse
Bloemenfonds Centrum
Wijkkas Radewijk
Wijkkas Radewijk
Wijkkas Radewijk
Kerstattenties
Wijkfonds Heemse
Baalderpot

Baalderpot

Baalderpot

Bedrag

MM ™ MMM &

15,00
10,00
10,00
20,00
10,00
15,00
20,00
10,00
10,00
10,00
20,00
20,00
10,00
20,00

200,00

Als kerkelijke gemeente zijn we dankbaar voor de ontvangen giften. Hiermee kunnen we invulling

geven aan ons gemeentezijn, zowel op wijkniveau als ook voor onze verre naaste.
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Jj bent Petrus, de rofs

ol ¥ 0 weg naar asen,

Tondag 25 februari
Heer, U gaat toch niet mijn BRE ' i Tiidens de ‘femgdagenﬂld voor
Voefen wassen \ B A Y - Pagen volgen we in de Hessenwegkerk
Tondag 3 moart Y e et projet Mt vallen en opdtaan
9 van Bibel Basics (VBG).
lzal U noaitin de steek )
ofen! . We gaan in 2¢ven verhalen samen met
Tondag 10 maar T, Petrus op weq nazr Pagen,
Petrus, je slacp! | ) RN Petrus wil niets liever dan Jeaug volgen.
Tondag 17 maart - N Maar juist wanneer e tijd van Jeaug'
| i B ;IR sterven steeds dichterbij komt, vindt hij
Pefrus, doe jewaardweg f.- 7 -
i d het mogilijk om ook met Jezug mee te

LR A TGN quanwames Himoe iden Toch lean
kken die mon i — ‘/' Petrug, met vallen en opstazn, om Jezug

Tondag 31 moar . \ volgeling e 2.
Pefrus zief dat het graf l’ Uiteindeliik wondt hij aelfs een

“ ‘I ' “ “ * belangpik voorbeeld voor andere gelovigen

Welkom!
Leiding kinderdienst PKN Heemee




A"\ contactgegevens
WYV 2 colofon

Adres: de Schakel, Lage Doelen 5, Hardenberg.

U kunt hier terecht voor het kopen van collectemunten,
inleveren van declaraties of giften en overige vragen op
maandagochtend van 10 — 12 uur en elke 1e woensdag
van de maand van 19 - 20 uur. Op deze tijden zijn we ook
telefonisch bereikbaar op 06-82693739.

Email: kerkelijkbureau@pkn-hardenberg-heemse.nl

NL56 RABO 0373721617 voor vaste vrijwillige bijdragen,
giften en abonnementen Kerkklank

Inleveren kopij voor de “Kerkklank” van april 2024 uiterlijk
maandag 18 maart 2024. Kopij bij voorkeur inleveren per
e-mail. Het adres is:
kerkklankhardenbergheemse@gmail.com

Ds. Piet Langbroek
vacature

Ineke Reiling-Muller, Rheezerveenseweg 37, tel. 638202
Rezina Ramaker-Brinks, Radewijkerweg 43a, tel. 216237
Albert Veldhuizen, Havenweg 56, tel. 06-24835615

Inez Pot-Zemmelink.

Kerkklank is het kerkblad van de PGHH. Men kan zich
abonneren op een gedrukt exemplaar via het kerkelijk
bureau (kerkelijkbureau@pkn-hardenberg-heemse.nl).
Daarnaast is Kerkklank te downloaden via de scipio app en
de website www.pknhardenbergheemse.nl Kerkklank is
dus een openbaar medium. Het is goed dat u daar
rekening mee houdt als u iets ter publicatie aanbiedt.
Vermeld niet meer gegevens dan u wenselijk vindt, bijv.
alleen naam en functie.

De Opgang Radewijk
Radewijkerweg 31

7791 RJ Radewijk
0523-216490

vrijw.koster: Mevr. J. Hutten
0523-263488
hutten@kpnmail.nl
Hoftekerk/ De Schakel
Lage Doelen 3

7772 BL Hardenberg
0523-261554

koster: Dhr. H. Klinge
06-25007675
hilkoklinge@hotmail.com
Stephanuskerk
Voorstraat 36

7772 AD Hardenberg
0523-265240

koster: Mevr. J. Meijer-
Schulenburg
0523-266687 of 06-57050404
jannekemeijer@xs4all.nl
Witte of Lambertuskerk/
De Aerninckhoff
Scholtensdijk 24

7771 CV Hardenberg
0523-266744

koster: Dhr. J. Meerveld
0523-262216
jtmeerveld@hotmail.com
Hessenwegkerk/ De Esch
Hessenweg 47

7771 RD Hardenberg
0523-262216

koster: Dhr. J. Meerveld
0523-262216
jtmeerveld@hotmail.com
Clara Feyoena Heem
Rheezerweg 73

7771 TD Hardenberg
0523- 277000

koster: Dhr. G.J. Timmer
0523-267733
timhand@hetnet.nl

De Kamp

Dr. Albert Schweitzerlaan 1
7772 EC Hardenberg
0523-262597

beheerder: Rick van Duren
06-20621620

De Beek

Hondsdraf 38

7772 LX Hardenberg

De Matrix

Erve Odinck 5-77

7773 DE Hardenberg



PASEN IN HARDENBERG

VOORSTELLING IN DE HOFTEKERK
VRIJDAG 22 MAART 19.30 UUR

BELEEF HET AANGRIJPENDE VERHAAL ZELF

EEN STUK VOL EMOTIE EN KENMERKENDE EIGENSCHAPPEN

GESCHREVEN EN GEREGISEERD DOOR HENK PEENEMAN
EEN INITIATIEF VAN PKN HARDENBERG

ENTREE GRATIS VRIJE GIFT B1J DE DEUR

3B
ol "

37 R
Pa, ’,
«
<4 0y

T 4



